17 apr Koningsspelen
17 apr Gr 1-4 12.00 u. vrij
18 apr - 5 mei Vakantie

4 mei Dodenherdenking gr 7
Week van 6 mei Luizencontrole

8 mei koffieochtend nieuwe ouders
15 mei Schoolfotograaf

19-22 mei Avond4daagse

23 mei Leerlingen vrij (studiedag)
28 mei Volgende nieuwsbrief

29 mei Hemelvaartsdag = vrije dag
30 mei vrije dag

3-6 juni Kamp groep 8

9-13 juni Vrije week

16 juni Leerlingen vrij (studiedag)

In groep 1-2A zullen binnenkort Milan en
Lieke starten. En in groep1-2B zullen Mason,
Noé€, Shelby en Fay starten. Welkom! We
wensen jullie een hele leuke en leerzame

tijd bij ons op Het Anker!

De komende weken zijn jarig:

April
16
18
18
23
25
28
29
Mei
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Milou
Naomi
lze

Twan
Vive
Noud
Marjolein

Ryan
Laura
Loek
Dielan
Lucas
Niels
Sepp
Fien
Julan
Zef
Esmé
Lola-Jane
Siem
Julian
Lyam
Esmee
Riv
Yara
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s Bij juf Danielle is een dochter geboren:
' %or
S W < van harte gefeliciteerd!

Het Anker heeft de mooie traditie om de nieuwe ouders in de loop van het schooljaar op
school uit te nodigen voor een kop koffie of thee. Het gaat hier om de ouders die hun
eerste kind onlangs als kleuter op Het Anker hebben zitten of om de ouders van leerlingen
die vanuit een andere basisschool inmiddels onderwijs op Het Anker volgen. Wij zijn dan
benieuwd wat uw eerste indrukken en ervaringen zijn met de school. Zijn onder meer uw
verwachtingen uitgekomen?!

Wij willen u graag op donderdag 8 mei van 8.30-9.30u uitnodigen op het Anker. U wordt
dan ontvangen door meester Mark interim-directeur en juf Berdien. Wij nodigen van harte
alle nieuwe ouders uit die in schooljaar 2024-2025 zijn verbonden aan het Anker. Wilt u
mailen naar m.deuss@vpcohasselt.nl als u dan aanwezig bent?

Groep 8 leest voor aan de kleutergroepen.


mailto:m.deuss@vpcohasselt.nl

Beste ouders, lieve kinderen

Tweeéneenhalf jaar geleden werd ik ineens erg ziek. Met een zware longontsteking heb ik
toen in het ziekenhuis gelegen en herstelde daarna niet. Met blijvende long-Covid
klachten lukt het mij niet meer om mijn werkzaamheden als groepsleerkracht te doen. Ik
heb de afgelopen tweeéneenhalf jaar allerlei andere taken mogen doen. Het is helaas niet
gelukt om meer op te kunnen bouwen dan 2 uur achter elkaar werken. Dat maakt dat ik nu
afscheid moet nemen van Het Anker.

Ik ga binnenkort starten bij een re-integratie bureau in IJsselmuiden. Zij begeleiden veel
mensen met long-Covid. Ik hoop dat ik hierdoor in de toekomst toch weer wat kan
opbouwen. Lukt dat niet, dan ben ik toch dankbaar met hoe het nu gaat. Als ik maar
genoeg rustmomenten neem, kan ik nog best veel.

In januari 2000 ben ik begonnen op het Anker. Juf Maressa (voor velen nog een bekende)
ging met zwangerschapsverlof en ik mocht haar groep 4/5 overnemen. Na een paar jaar
ging ik bij de kleuters werken. Bij de kleuters ben ik 10 jaar gebleven, daarna 6 jaar groep
3, 3/4 en de laatste jaren weer kleuters. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Elke
leeftijd heeft zijn charme, maar mijn hart ligt bij het jonge kind, die nog zo onbevangen,
eerlijk en spontaan zijn. Alles is leuk wat je aandraagt en alles met enthousiasme.

De kinderen uit mijn laatste groep vragen nog vaak ”juf, ben je nog steeds ziek?”
“Wanneer word je weer onze juf” Of je krijgt spontaan een knuffel als ze je zien.

Met pijn in mijn hart ga ik daarom ook Het Anker verlaten, maar ook met alle vertrouwen
dat er wel weer iets moois op mijn pad komt.

Lieve kinderen ik wil jullie bedanken voor de vele fijne, grappige, leerzame momenten die
we samen hebben gehad.

Beste ouders, bedankt voor het vertrouwen in mij en de
mooie gesprekken die we hebben gehad over de
kinderen.

Ik kijk terug op 25 hele mooie jaren dat ik hier heb
mogen werken met kinderen, ouders en een heel fijn
team die ontzettend voor me klaar heeft gestaan. Onze
paden gaan nu scheiden, maar wellicht komen we
elkaar in de toekomst nog eens tegen. Het ga jullie
goed.

Woensdag 26 maart had een gezellige high tea ter
Lieve groet, afscheid van mijn collega’s.

Juf Clarinda



Afgelopen weken hebben er elke donderdag 2 leerlingen voor de groep gestaan. En wat
was dat ontzettend leuk en leerzaam! In dit stukje hieronder een interview met alle
leerlingen aan de hand van reflectievragen. We blikken graag samen met jullie op terug!

Reflecteren - vooraf

Wat gingen we doen?

We gingen paar wekenlang kinderen een hele dag voor de klas laten staan.

We moesten veel voorbereiden en verantwoordelijkheid nemen. Wij gaan jullie nu zeggen
wat we allemaal moesten voorbereiden. Te beginnen met...

Wat moest je van tevoren allemaal regelen?

Je moest 2 of 3 dagen van tevoren moest je een goeie planning regelen.

Je moest een taalles voorbereiden. En je mocht beslissen van we gingen doen met gym.
Wij hadden bijvoorbeeld voor Boer en Boerinnetje gekozen.

En je moest het huiswerk voorbereiden.

Extra uurtje voor jezelf inplannen. In de middag mocht je een uur zelf wat inplannen. Zoals
naar de Willem Egbert straat of naar het park. Sommige kozen er ook voor om bij de
toermarlijn te voetballen. En wij hadden gekozen jachtseizoen om te doen. En iedereen
vond het leuk.

Benthe en Amber

Reflecteren - tijdens
Wat moest je allemaal doen tijdens het lesgeven? Wat gebeurde er op een dag?

We beginnen met gym bij gym doen wij vaak hetzelfde touwzwaaien en voetballen. We
helpen allemaal met op zetten en als ze dat niet doen krijgen ze of een waarschuwing, of
mogen niet mee gymmen. Daarna gaan we vaak taakwerk maken (taakwerk is het werk
dat je aan het begin van de week hebt ingeplant). Als het half uur taakwerk af is hebben
wij kleine pauze. Die pauze is een kwartier lang. Daarna doen we leescircuit dat een
kwartier duurt en dan moet je gaan lezen in eigen leesboek of Docu online, stripboeken,
samen lezen, tempolezen of informatieve boeken. Daarna doen we vaak taal maar dat
verschilt nog wel eens per les. Dan gaan we het huiswerk nakijken en dat is meestal een
maak blad en meestal geen leer werk, dan krijgen we ook meteen het nieuwe huiswerk
uitgelegd en mee naar huis. Dan hebben we de grote pauze die duurt een half uur op
dinsdag en vrijdag kunnen we kiezen om te gaan voetballen bij de toermalijn meestal gaat
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dat er wild aan toe. Als we weer terug naar school gaan dan starten we met stillezen of
met leescircuit. Dan doen we automatiseren en dan gaan we een eigen les van de
meesters die die dag voor de klas staan dit duurt meestal drie kwartier of een uur lang
meestal gaan we dan voetballen. Als we teruggaan naar de klas en dan gaan we een spel
of wat anders. Aan het einde doen we reflecteren.

Quinten en Rune

Reflecteren - achteraf
Wat heb je er allemaal van geleerd? Hoe kijk je erop terug?

We hebben een paar weken elke donder dag 2 kinderen uit onze klas voor de groep laten
staan. Je mocht de dag zelf bedenken maar je had wel wat dingen die je verplicht moest
doen. Je mocht ook 0.g.v. 1 uur eigen les. Dat was leuk want je kon zelf bepalen wat je ging
doen. We hadden geleerd hoe we iets zelf te bedenken en hoe streng je voorde klas moet
zijn. Je had ook ervaren hoe het is als juf/meester. Veder moesten we wel gewoon werken
maar we mochten ook 1 chocomel of thee. En veder ging de dag gewoon zo veder.

Lucas en Jim
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Alle kinderen van groep 7 hebben hun verkeerdiploma gehaald. Van harte gefeliciteerd!
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Donderdag 15 mei komt de schoolfotograaf om pasfoto’s en groepsfoto’s te maken. Het
schema zal er ongeveer zo uit komen te zien, maar in de praktijk lukt het niet altijd om
deze tijden exact aan te houden. Fijn als er rekening mee gehouden wordt die dag met
afspraken die buiten school plaatsvinden.

8.45-9.20 Groep 1/2a

9.20-9.55 Groep 1/2b

9.55-10.25 Groep 3

10.25-10.55 Groep 4

10.55-11.25 Groep 5

11.25-11.50 Groep 6

12.35-13.00 Groep 7

13.00-13.25 Groep 8

13.25-13.45 Afscheidsfoto groep 8

Via Parro komt er in de agenda een optie om op te geven voor de broertjes/zusjes foto's.
Na half 3 worden alleen nog foto's gemaakt met broertjes en zusjes erbij die niet op
school zitten.



De voorbereidingen voor de jaarlijkse Avondvierdaagse zijn alweer in volle gang. Evenals
voorgaande jaren wordt dit georganiseerd door scouting de Veste. De vierdaagse zal
plaatsvinden op 19, 20, 21 en 22 mei. U kunt uw kind(-eren) opgeven met de volgende link:
Inschrijven | Avond4daagse Hasselt (avondvierdaagse-hasselt.nl) Let op: online inschrijven
kan t/m maandag 12 mei 20.00u. De brieven met informatie over tijden etc. vanuit school
heeft uw kind al mee naar huis gekregen. Hierop is te lezen dat de briefjes uiterlijk 8 mei
weer op school moeten zijn.

Lezen is leuk! Je kunt spannende verhalen meemaken, lachen om grappen uit een
moppenboekje of de Donald Duck, heel veel nieuwe dingen ontdekken en leren... en het
leuke is hoe meer je het doet, hoe beter je wordt!

De kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 krijgen van hun leerkracht een leesbingo mee naar
huis voor in de vakantie. Hiermee willen we graag het lezen in de vakantie stimuleren.

Uit ervaring weten we dat het goed is dat de kinderen ook buiten schooltijd en in de
vakanties blijven lezen. We merken elk jaar weer dat het ritme en het tempo bij een aantal
kinderen er helemaal uit is en er weer een inhaalslag gemaakt moet worden na de
vakantie. Het is dan helemaal weggezakt, omdat er niet is geoefend. Dat is natuurlijk erg
jammer.

Wat is het dan fijn als ouders hun kinderen stimuleren om te blijven lezen. Geeft u uw
kind de -ingevulde- leesbingo weer mee terug na de meivakantie? Misschien krijgen ze
dan wel een kleine verrassing...

Heel veel leesplezier!


https://avondvierdaagse-hasselt.nl/inschrijven/
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Op vrijdag 8 maart was het Nationale Pannenkoekendag. Ter gelegenheid van deze dag
gaan wij al een heel aantal jaren met groep 8 naar de Hazelaar om hier pannenkoeken te
bakken voor de ouderen. Ook dit jaar hebben wij dit weer gedaan. Het was een groot
succes! We hebben heerlijke pannenkoeken gebakken en mochten ook zelf nog mee-eten.
Naast het bakken van de pannenkoeken hebben we ook een aantal spelletjes gedaan met
de ouderen.

Voor de kleutergroepen zijn we opzoek naar reserve-meisjesondergoed. Vooral broekjes.
Zijn ze over en wil je ervan af? Dan ontvangen we ze graag in de kleutergroepen.



Week 19: 5 t/m 9 mei 2025

De Emmausgangers, Lucas 24:13-35

Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49

(BB) Verhaal over de evangelist Lucas, als overgang naar de gelijkenissen van komende
weken. (‘Jezus vertelde verhalen die we mogen blijven vertellen.’)

onderbouw: Allerleukste liedje

Bovenbouw: Onze Vader EL 325

Week 20: 12 t/m 16 mei 2025

Het feest waar niemand wilde komen, Lucas 14:15-24

Het verloren schaap, Lucas 15:1-7

De verloren munt, Lucas 15:8-10

Onderbouw: Jezus is de Goede Herder

Bovenbouw: De Heer is mijn Herder- Marcel en Lydia Zimmer/ Mijn Herder-Sela

Week 21: 19 t/m 23 mei 2025

De verloren zoon, Lucas 15:11-20

Een zoon komt thuis, Lucas 15:20-32

De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
onderbouw: Sta eens even op als je Jezus liefhebt
Bovenbouw: Brief van God, mijn vader

Week 22: 26 t/m 28 mei 2025

Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26
onderbouw: Laat je licht maar schijnen
Bovenbouw: Ik vind het fijn om jou te helpen



